
afscheidsboekje 

(klas)foto

Dit is het boekje van klas 



Mijn naam:

Bel me, schrijf me,  
laat me nog eens 

iets weten via 

Dit vond ik de grootste uitdaging op school: 

d it is mijn grootste

TALENT 

Dit is het grappigste Franse woord of uitdrukking om uit te spreken:

Dit is het moeilijkste woord dat ik leerde schrijven:

Mijn lievelingsleerkracht was 

 
omdat 

 
 
 

Als ik mezelf moet 
beschrijven

met één woord:  

Deze drie voorwerpen doen me aan school denken: 

1  2  3 



Als ik heimwee krijg naar school, 

denk ik aan deze gebeurtenis:

Tijdens de speeltijd deed ik het liefst: 

Ik verkies:
O 10 min lopen	 O 10x pompen 
O rekensommen maken	 O boek/strip lezen 
O koken	 O knutselen 
O schooluitstap	 O klasfeestje
O gedicht schrijven	 O Frans liedje meezingen

Dit wil ik nog graag  

tegen mijn klasgenoten zeggen: 

Over 10 jaar ben ik: 

Deze zin werd het vaakst tegen me gezegd: 
Een stoel heeft vier poten. Is de bel al gegaan misschien?Wij zwijgen in de gang.Je hebt 10 vingers en ik moet er maar 1 zien.Doe jij dat thuis ook? 

Als de 
schoolpoort 
straks sluit, 

dan voel  
ik me: 

Deze drie woorden vatten voor mij  de school samen:
leuk

saai

ontspannend

vervelend 
boeiend  

vermoeiend  

fijn   

overbodig   

leerrijk  

onmisbaar  

Volgend jaar ga ik met 
naar deze school: 

Zoveel koekjes- en 

brooddozen ben ik 
tijdens mijn 

schoolcarrière verloren: 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 meer dan 5 



JOUW TALENT IS:

 

DIT GA IK MISSEN AAN JE: 

 

DIT WIL IK JE NOG ZEGGEN: 
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