Er Zijn paleizen
waarin alleen
vogels wonen.
De deuren staan er altijd open

(de vogels gaan toch niet viiegen).

Je bent vrij
om binnen en buiten.
Maoar je aarzelt.
De deur staat te wijd.

En de vogels Kunnen

20 verpletterend zijn.

Geert De Kockere

v vanin




