
In een kadertje van hout,
gloednieuw of oud,

kan meer dan je denkt!

Er kan een zee in,
een zee met een ............................

Er kan een bos in,
een bos met een hert erin.

Er kan een boot in,
een trein, een olifant

of een leeuwin.

Er kan lucht in.
En vuur.

Iets van zilver of van goud.
Ja, als je wilt,

kan heel de wereld
in dat kadertje van hout.

Het is een trucje,
een trucje dat truct.

Als het lukt.

En de kunstenaar een goochelaar.
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