
Monsters, echt waar,
passen overal in.

In een doosje,
in een kist,

in een ............................ ,
zelfs in een lelijke zin.

In een hoofd,
in een vuist

(niet opendoen),
of in je neus

of in een puist.
Nee, niet opendoen!

En vooral in het donker.
In het grote boze donker in huis.

Daarin voelen monsters zich thuis.

En weet je waarom?
Dan hoeven ze nooit

hun haren te kammen,
hun tanden te poetsen

of hun nagels te knippen.

Ja dáárom !
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