
Gisteren werd vandaag
en vandaag wordt morgen.

Niets blijft hetzelfde
en de tiende wordt de elfde.

 
Honderd keer

wordt duizendmaal,
van zinnen komt
een heel verhaal.

 
En ik,

ik groei vrolijk uit mezelf,
soms snel, soms traag,

van mijn geboorte
tot vandaag.

Geert De Kockere


