
 
De boot, de boot, 

de boot van over zee, 
brengt raadsels 

en wonderlijke verhalen mee. 

Uit het zuiden de kleuren, 
............................ uit het noorden. 

Uit het oosten de geuren, 
uit het westen de woorden. 

De boot, de boot, 
de boot ligt nu in de haven, 

en o, wat is hij groot! 
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