
Een woord.
En nog een woord.

En nog één!
Woorden zoeken woorden

en dichters
brengen ze bijeen.

Zo komen woorden
in een gedicht

samen tot een zin,
soms zelfs een .............

Als jij ze leest.
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Jij en ik,
groot of klein,

dun of dik,
.............. of wijn,

das of strik,
bus of trein,
boer of hik,
ja, jij en ik,

wit of zwart,
zijn samen zoveel meer

dan elk apart.
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Ik woon hier
en jij woont daar.

 
Ik hou van blauw

en jij van rood.
En zij daar

houdt van groen
en hij van geel.

 
Elk een plek

en elk een kleur.
En als we nu eens

samen zouden springen?
Heel hoog?

Van hier naar daar
en van daar naar hier?

 
O, een ............ !
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Huis na huis na huis
is in onze wijk

geen huis gelijk.
 

Andere kleur,
andere ramen,
andere deur,

andere ............
 

En toch,
en toch wonen wij hier

gezellig samen.
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De wereld is groot,
de wereld is wijd,

de wereld is wereldwijd
een reusachtig ........... .

 
Toch zie ik jou.

En jij mij.
Ook al zijn wij klein,

we vonden elkaar
in die dikke wollen wei.

 
En als ik

op je schouders sta,
kijk ik al over de haag.

En dan jij
op die van mij!
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